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Van de redactietafel 

We zijn blij dat we afgelopen periode weer een aantal leuke activiteiten hebben 

gehad. 

In deze Nieuwsbrief kunnen jullie hierover lezen. We vinden het fijn dat we van 

verschillende buurtbewoners kopij hebben gekregen. Deze keer ook een 

kinderrubriek aan het einde van de brief. Hopelijk lezen jullie met veel plezier. 

Wij zien jullie reacties tegemoet. 

Henny Glerum: hennygeluk1@solcon.nl  

Lilian Boogert: lilianboogert@ziggo.nl 

Dicky Janssen: albe.janssen@planet.nl 

 

 

Van de voorzitter 

Beste buurtgenoten,  

Het is al weer een poos geleden dat ik een bijdrage leverde aan de nieuwsbrief, 

de laatste keer was het april 2021. Daarin schreef ik dat we in een bijzonder 

tijd zaten, en dat was ook zo met al de corona perikelen om ons heen. 

En als je nu al het nieuws van deze tijd op je af laat komen en de krant openslaat 

dan moeten we helaas nog steeds concluderen dat de tijd waarin we leven niet 

veel beter is. Weliswaar(nog) niet zozeer het coronatijdperk maar wel oorlog, op 
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plaatsen in de wereld erg droog, maar ook weer delen waar er overstromingen 

zijn, de energiecrisis en zo is er nog wel meer te op te noemen. Dit soort zaken 

kunnen we niet uit de weg gaan maar we moeten er ook niet in blijven hangen, hoe 

lastig dat soms ook is. Laats hoorde ik het voorbeeld dat we op dit moment onder 

een soort donkere wolk leven die boven de wereld hangt, en als je niets doet 

blijft het donker. Maar als je nu een kaars aansteekt dan wordt het licht en dat 

licht geeft hoop, en als ik dat nu vanuit mijn geloofsovertuiging bekijk geeft die 

lichtstraal mij hoop en overtuiging om in deze donkere wereld door te gaan en 

mooie dingen te doen, en ik hoop dat jullie dat ook zo kunnen ervaren. 

En mooie dingen doen dat gebeurt ook in onze straat met de buurtvereniging, dat 

is verderop in deze nieuwsbrief wel te lezen. Gelukkig zijn er een aantal 

buurtgenoten die zich vrijwillig inzetten om die leuke dingen te organiseren en 

om bijvoorbeeld deze nieuwsbrief te maken, hen wil ik hierbij dan ook hartelijk 

danken voor de inzet en 

creativiteit. En weet je wat zo 

fijn is, dat jullie waar mogelijk 

ook altijd weer van de partij zijn 

om die momenten mee vieren of 

te beleven. Hou dat vooral vol, 

want het gezegde ‘alleen ga je 

sneller maar samen kom je 

verder’ geldt ook voor onze 

buurtvereniging.  

Laat ik dan ook zeker positief afsluiten ondanks de donkere dagen die komen, 

dat geeft toch ook weer gezelligheid met kaarsen, de kachel, mooie 

herfstkleuren en op naar een frisse winter.  

Een vriendelijk groet,  

Martin de Kuiper  

  



Terugblik op…… 

Buurtbarbecue 

 We hebben er lang op moeten wachten, maar na 3 jaar was er eindelijk weer een 

buurtbarbecue.  

Alle vertrouwde ingrediënten waren aanwezig voor een gezellige avond. Het 

spijkerslaan in de boomstam onder bezielende leiding van Cor en de muzikale 

omlijsting door Erdin.  

 

De salades en sauzen waren weer heerlijk verzorgd en dat geeft de ruimte om 

rustig bij te kletsen  

 

Af en toe viel er een klein regenbuitje, maar dat mocht de pret niet drukken. We 

konden gelukkig schuilen onder de tenten. Daarbij was de barbecue bloedheet, 

dus koud werd het niet.  

 

En die barbecue, die was dit keer wat anders dan normaal. Want na de opening 

door de voorzitter mochten we dit keer zelf de Barbecue-chef spelen. In het 

begin werd er nog wat argwanend naar dat apparaat gekeken. Maar waar een grill 

is, is een weg en voor we het wisten stonden er diverse buren als volleerde koks 

de worsten knapperig bruin te braden. Een hele leuke ervaring die voor herhaling 

vatbaar is.  

 

Ik hoop dat we volgend jaar weer zo’n gezellige barbecue kunnen houden. 

Iedereen bedankt voor zijn betrokkenheid en gezelligheid.   

 

Tamar 

 

25 jaar buurtvereniging 

'T bleek al 25 jaar geleden, dat het 

K raaiennest als buurtvereniging is opgestart. 

R eden voor een feestje!! 

A lle leden, en zelfs oud-leden, ontvingen een uitnodiging, waarvoor dank!   

A an de grote hoeveelheid aanwezigen te zien, werd dit initiatief positief 

ontvangen! 

I edereen werd welkom geheten met een taartje en koffie, thee of fris. 



E r was ook een quiz over de afgelopen 25 jaar waarin heel veel activiteiten voor 

jong en oud zijn georganiseerd. 

N atuurlijk was er ook tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. 

N a de quiz kwam de foodtruck 'Frietenliefde' voorrijden. 

E en frietje, een snack, een broodje hamburger; het smaakte heerlijk en 

sommigen gingen zelfs meerdere keren in de rij staan. 

S amen herinneringen ophalen en foto's door de jaren heen bekijken. 

T ot over 15 jaar, we hopen het 40-jarig jubileum ook weer mee te mogen vieren 

😉 

 Hartelijke groet, 

Wendy & Enrico van Tuijl 

oud-bewoners van Johan de Kreijstraat 9 

 

 

25 jarig jubileum 

Het was een goed idee om bij het 25 jarig bestaan van de buurtvereniging even 

uitgebreid stil te staan. Helaas was niet iedereen er, maar ondanks enkele leden 

die verhinderd waren konden we ook een paar oud-leden verwelkomen. Dat was 

een hartelijk weerzien. Gerie Meijer en Bert Vink als 

oud bestuursleden hadden we al een poos gemist maar 

het voelde als vanouds. Ook de familie van Tuijl die nu 

in de Wetering wonen lieten dit feest niet voorbij gaan. 

Dergelijke jubilea in de buitenlucht slagen vooral met 

droog weer. Daar konden we zaterdag niet erg op 

rekenen dus werd er vlak voor de start nog door Stefan 

een flinke tent getoverd die met vereende krachten 

werd opgezet. En niet zoals dat vaak met Ikea kasten 

gebeurt, aan de hand van de beschrijving en dan nog wat over houden, maar 

gewoon uit het hoofd, en in één keer goed. Het was goed dat die er stond want 

we hebben hem nodig gehad. 

Toen kon het feest beginnen. Arie van Noordennen, die er zelf een groot deel 

niet bij kon zijn, had een mooie fotocollage van de afgelopen jaren in elkaar 

gezet. Herinneringen die vaak waren weggezakt werden zo weer opgehaald. De 

paardenkar, ponyrijden, schaatsen, biljarten, tennissen, dat waren toch leuke 



dingen. Ik weet nog dat we in het  bestuur toen dachten: Als nu iedereen die een 

hobby heeft daar iets voor organiseert, dan hebben we wat. En zo gebeurde het 

dat Eimert het schaatsen, Henk het biljarten, Arie en Huib het tennissen en 

Bert het vissen organiseerden. Om niet te vergeten de versiering en verlichting 

van de straat rond de kerst en dat het dan precies gaat sneeuwen, dat gaf een 

mooie sfeer. Die combinatie kun je niet organiseren maar slechts in dank 

aanvaarden. Met een quiz werd dat nog eens op een rij gezet.  

Wie er allemaal in dat eerste bestuur hebben gezeten. Maar twee Arie’s kunnen 

niet genoeg genoemd worden. Want zij waren de motor om tot een 

buurtvereniging te komen. Als de Arie’s er toen niet aan getrokken hadden was 

er nu geen feestje geweest. 

We werden geconfronteerd met raadselen uit oude bestuur verslagen. Iets als 

‘…… het zwembad niet vergeten…..’ bleef een raadsel. Waren onze dromen toen 

dan zo groot?  

De gezelligheid stond voorop 

maar het eten en drinken 

waren ook prima. Je moet het 

niet elke dag eten maar friet 

met snacks zijn altijd lekker. 

Onze kleinzoon zei ooit tegen 

zijn moeder toen hij met ons 

lekker friet met frikandel had 

gegeten: ‘mamma, ik heb nog 

nooit zo lekker gegeten’ (die 

kinders worden tegenwoordig 

heel verantwoord opgevoed). 

En ik zeg het hem na. 

Uiteindelijk was het feest weer ten einde. Met vereende krachten werd de tent 

weer opgeruimd. Nu in het donker maar ook nu ontbrak geen stukje. Om half 10 

was alles aan kant en zag je er niets meer van. Met een voldaan gevoel ging 

iedereen naar huis. 

Huib Glerum 

 



Aankomende activiteiten…. 

Maandag 12 december 2022 

Kerstcreatie maken o.l.v. Eida en Annie. De uitnodiging 

hiervoor volgt nog.  

Zaterdag 14 januari 2023 

Nieuwjaarsbijeenkomst vanaf 15.30-17.30 uur bij 

Matthijs Marijke. 

Vrijdag 23 juni 2023 

BBQ vanaf 19.00 uur. 

 

Voedselbankjes  

Helaas hebben we in Nederland de voedselbank nodig. 

Zeker in deze tijd wordt er meer beroep gedaan op 

de voedselbank. Als iedereen elke week een product 

zou doneren aan de voedselbank zou de voedselbank 

genoeg kunnen hebben voor voldoende pakketten om 

uit te kunnen delen. Maar er is nu een drempel, omdat 

er vaak geen inzamel punt in de buurt is. In 

Giessenburg zijn we met jongeren begonnen om 

bankjes te maken 

van oude pallets. 

Hierin zit een bak 

waarin mensen hun donatie kunnen achter 

laten. Wij hopen de eerste exemplaren 

volgende week in het dorp te gaan plaatsen. 

We hopen zo in Giessenburg bij iedereen in de 

buurt een voedselbankje te hebben staan. 

Deze zullen elke week geleegd gaan worden en 

de producten zullen bij voedselbank 

Giessenlanden-Zederik gebracht worden. 



Kinderplein 

Herfstfeest  

Paddenstoelen, beukennootjes, 

dwarrelblaadjes, rood en geel. 

Buiten vind je al die schatten van de 

herfst, zoveel, zoveel. Regenvlagen, 

hagelbuien, pijpenstelen, 

hondenweer. Maak een paraplu van 

blaadjes en geen druppel raakt je 

meer. Spinnenwebben, nevelslierten, 

de geheimen van de mist. Wie dit 

feest niet mee wil vieren heeft zich 

in de herfst vergist. 

 

 

 

 
Zoek de 10 verschillen 


